
Hartverwarmend nieuw damboek! 

 

FRANS VAN LEEUWEN – de DAM Quichotte van de honderd velden 

Een spiegel voor de damspeler en damprobleemliefhebber, 

Vertellingen voor alle dammers en niet-dammers 

 

 

 
 

De inmiddels 85-jarige Frans van Leeuwen had van 1969 tot en met 1992 een 

damrubriek in het Nederlands Dagblad. Het leuke van die rubriek was dat hij 

niet alleen aan de technische kant van het spel aandacht besteedde, maar ook 

gewoon leuke verhalen vertelde. Twintig jaar later is nu een droom in vervulling 

gegaan: de mooiste columns zijn gebundeld, samen met een kleine honderd van 

zijn aangename composities. Door de afwisseling van tekst en damtechniek is 

het boek geschikt voor iedere dammer en zelfs voor publiek dat niet damt. De 

damsport en de damkunst worden vaak op verrassende wijze belicht in 

hoofdstukken als ‘dammen en maatschappij’, ‘jaargetijden’, ‘dammen als (top-

)sport’, ‘absurditeiten’ en ‘dammen en andere sporten’. En nog veel meer. 

De 128 pagina’s werden samengesteld door zijn dochter en schoonzoon, samen 

met problemist/publicist Arne van Mourik. Bij laatstgenoemde kunt u het fraai 

vormgegeven boek voor € 15,- bestellen (excl. portokosten a € 2,50) door een 

mail te sturen naar arne.sksq@gmail.com 

 

Een lees- en damboek, voor iedereen de moeite waard, dammer of niet. 

Frans van Leeuwen toont zich met recht een DAM Quichotte! 


